
Een dagje in dagcentrum De Rusthuif met een afscheidsfeestje voor Thijs 

 

   Elke voormiddag maken wij in onze keuken lekkere warme gerechten 

klaar, maar wij voorzien ook soep/broodmaaltijd voor diegenen die dat wensen. 

 

 

In de namiddag zie je hier verschillende ateliers in werking: 

                          

Tijdens het semiwerk pakken wij speelgoedjes in voor de firma Gamaco en Thijs sorteert deze zelfs 

helemaal op kleur  Ook de was wordt gesorteerd en netjes opgeplooid. 

             

Voor de lekkerbekken bakt Thijs de lekkerste koekjes. Dat was altijd smullen. 

 

 

 



Na al dat harde werk, is er ook tijd voor ontspanning: 

 

                  

Zwemmen en genieten van de wellness in het Giels Bos, pakjes vissen … 

 

En tot slot genoot Thijs enorm van het kegelen in Den Triptiek: 

   

 

Thijs en mama verhuizen binnenkort naar Mechelen. 

Wij wensen hen het allerbeste toe voor een verdere mooie toekomst  


