
Picknick in De Reuzetuin 

 

Afgelopen maandag gingen we picknicken in de tuin van 

VZW De Reuzetuin. 

Het was daar… 

REUZEWARM! Maar gelukkig zorgden de prachtige 

bomen voor lekker veel schaduw. Hier konden we na ons 

eten even tot rust komen op de dekentjes. 

 

 

 

 

 

 

 

REUZEGROOT! Er hing zelfs een schommel in de 

bomen waar een aantal cliënten echt van konden 

genieten.  

 

 

 

REUZELEKKER! Want we kregen koude pasta die vers 

werd gemaakt en meegenomen vanuit onze keuken.  

 

 

 

 



REUZESPORTIEF! Want we speelden MÖllky 

(nummer Kubb), gewone Kubb, voetbal en 

badminton. We weten echter niet of de mannen 

nu gewonnen waren of de vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

  

REUZELEUK! We zijn blij dat we eens konden 

kennismaken met deze uitzonderlijke locatie in het 

centrum van Arendonk. Een ideale afsluiter van onze 

zomerprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt aan VZW De Reuzetuin! 

 


